Het verhaal van bommenwerper Barbara Mary

In de nacht van 9 op 10 april 1943 vertrok de Lancaster-bommenwerper 'Barbara Mary" vanaf
de Engelse militaire luchtmachtbasis Waddington, nabij Lincoln om de Duitse industriestad
Duisburg te bombarderen. In totaal werden 104 Lancasters en 5 Mosquitos naar het doel
gestuurd. Vlak voor vertrek werd de trotse bemanning op de foto gezet bij hun toestel.

Op de terugweg raakte de Barbara Mary in een luchtgevecht met Duitse jachttoestellen
verwikkeld. Hauptmann Hans-Dieter Frank wist de bommenwerper te raken en deze stortte
vervolgens neer in een weiland net buiten de stad Oudewater en vloog in brand.

Alle zeven bemanningsleden kwamen hierbij om het leven. Ze zijn begraven op de Hervormde
Begraafplaats in Oudewater. Het gaat om piloot Arthur Miles White, navigator Hector
Robertson, radiotelegrafist William Barker, boordwerktuigkundige Norman Tutt,
bommenrichter Graham John Gibbins en boordschutters William Jakeway en Newton Bird.
De graven zijn geadopteerd door OBS De Schakels. Jaarlijks wordt de bemanning herdacht door
leerlingen en leerkrachten van deze school. Tegenover de begraafplaats staat een klein
oorlogsmonument waar eveneens hun namen op staan

Op de plek waar het toestel neerstortte, is nu de Barbara Maryweg. Het toestel en de munitie
liggen daar nog altijd in de grond. In 2013 werd op de plek een nieuw straatnaambord onthuld.
Daarop staat niet zoals voorheen alleen de naam van de straat, maar ook een korte uitleg.
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De bemanning van de Barbara Mary op de ochtend
voordat ze die nacht verongelukten in Oudewater.



